Zonnestraal

Daar ben je weer

Na die donkere nacht

Waarin ik eenzaam en alleen
Aan helemaal niets anders dacht
Ik kon je nergens vinden

In de diepste dalen van mijn dromen
Ik zocht en zocht...

Liet alles over me komen

Hoe lang moet ik nog

Hoe lang gaat het duren
Niemand antwoord

In duistere uren

Morgen mischien?

Of de dag erna?

Het maakt ook niet uit

Waar ik ga of sta

Ineens ben je daar
Sprankelende zonnestraal

Stille verwondering

Dat ik daar mijn energie uit haal

Anja Wind van Akker



