Wind

Wind blaas

Wind neem mij mee
Voorbij horizonten

Ik ga gedwee

Het spel der contrasten
Leg het naast me neer
De koude en warmte
Kwamen keer op keer
Als de tocht adem heet
Het horen t zien overstijgt
Drijf ik in turbulentie

Dat mij niet krijgt
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