
Weemoed 

 

 

Lieflijk Drente 

er lopen schapen in de wei 

even verderop de prach�ge hei 

de vennen, de mooie bloeiende akkers 

knusse boerderijen, de boer die zwoegt op het hand 

de bossen en het ruime zicht 

de dorpelingen vriendelijk en blij 

getaand door zon en wind 

het harde werken hee� zijn tol geëist 

 

maar nog niet uitgeblust 

de rust en het vredige leven 

tevreden leven ze voort, geen ongetogen Woord. 

 

o Drente ik hou van jou 

maar ik kom terug, ik blijf je trouw 

kon ik je maar meenemen naar de kust 

dan krijg ik weer dat gevoel van binnen 

 mijn hoofd en lichaam gee� me weer rust 

dank Drente blijf zo als het nu is 

 

Joke Bruin 

 

 

 

 

 

 


