
Wat Blijkt 

 

Wat Blijkt 

Als je lang kijkt 

Naar wat achter je ligt is 

Dat het boek dicht is 

En het licht  

Uit. 

 

Dus, laat los.  

 

Laat gaan en maak ruim baan voor wat er in geuren en kleuren gebeurt 

Stop met treuren en leef in het heden 

Het leed is geleden  

Het verleden is voorbij en verdwenen in het luchtledige.  

 

Wees niet koppig maar gebruik je kop  

Krop niet op maar ventileer en vécht want echt het slechte hecht zich aan je realisme 

Dat laatste wordt dan pessimisme  

en ik vergis me niet als ik zeg dat je dan door de bomen het bos niet meer ziet.  

 

Dat woud is koud en maakt je oud   

Je verliest uit het oog waar je eigenlijk van houdt 

Je sjouwt wel maar bouwt niet en dat snijdt geen hout.  

 

Piekeren maakt je moe.  

Het hier-en-nu, is tot daar-aan-toe. 



Wees dankbaar voor het nu 

Jij jouw route, en ik mijn pad 

Want vroeger is dood, en later gaan wij dat.  

 

Paul Kreemers 

 


