
Tranen  

 

 

Het regent tranen  

Druppel voor druppel  

Verdwijnend in oneindigheid  

Een spoor van verdriet, blij� achter...  

Verzwaard hart  

Het verdriet, is heel sterk  

Tranen druppelen naar benee'  

Het hart knelt, meer en meer  

Het staat op barsten, door de pijn die het verzwaart  

Het hee� geen andere keuze, dan het te dragen  

Je blij� maar dragen, tot het niet meer gaat  

Geef de last terug, aan wie het jou gaf  

Het is niet van jou, maar van de ander  

Verzwaar je hart niet, met het oordeel van de ander... 

 

Sterretje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


