Stille verwondering

Ik kijk op en sla mijn ogen neer

Open ze en kijk nog een keer

Ik adem in en snak naar lucht

Een kleine schok een diepe zucht

Adembenemend horizon verbredend

Aan sterren geketend

Ik knipper en blijf in gebreke

Ik ben slechts een tweede

De glans glanst feller dan mijn ogen

Het grauw is verder van mij verborgen

Geen zorgen

Ik leef vandaag en het wordt nog morgen
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