Stille verwondering

Ik wil jullie een gedicht schrijven.
Dan moet ik wel goed blijven.
Schrijf ik slecht,

win ik niet echt.

Ik wil jullie eren.

Moge jullie leren,

van mijn stille verwondering voor jou.

Ik jubel van Uw prachtige man of vrouw.

Ik wil natuurlijk wel winnen.

Dan hoop ik enorm dat U geniet van mijn zinnen.

Ik wil dat mijn stille verwondering voor U over komt.

Ik zie U liefde, want U straalt zo wit als een suikerklont.

Ik ben echt onwijse moe,

maar wens U alle liefde toe.

Moge U gelukkig zijn.

Vrij van ellende en natuurlijk geen pijn.

Dit is zeker mogelijk.

Kijk naar het echtpaar, koninklijk.
Hun lachen ook breed.

Ik wens U vrij van al het leed.

Op naar voor en verder naar de liefde heen.
Deze liefde is voor iedereen.

Geloof in U,

continue.

Kies voor liefde, kies liefde nu

Melissa Bakker



