Liefde

Het oog van Horus is bevrijd,

nu is het eindelijk tijd voor een goddelijk beleid.

Mijn kijk op de wereld vraagt om verandering.

Ik zie graag meer vrolijkheid,

het is daarom ook dat ik dans en zing.

Ik zie mensen graag genieten van het leven.

Dan kun je energie leren delen en geven.

De mens is zo mooi gemaakt.

Het is ook alleen de omstandigheden die het veroorzaakt.
Ik ben altijd bezig met ideetjes om de wereld te verbeteren,
zodat wij lang op mooie gebeurtenissen kunnen teren.
Het leven heeft ons zoveel te geven,

eigenlijk zouden we elke dag wat nieuws moeten beleven.
Ik heb mijn heil gevonden in god en het geloof.

En dat ik heel erg mijn best doe,

is wat ik beloof. Ik zou u willen vragen,

alles uit het leven te halen.

Zonder te vertragen.

Vergeet nooit hoe mooi en lief u bent,

en vergeet nooit dat u zichzelf het beste kent.

Met liefde geschreven,

Sky



