
Lentebries 

 

Langs het water, tussen het riet  

Zie ik vandaag de eenden niet  

Op de steigerhouten steiger  

Hoor ik het ruisen van de wind  

Het huilen van een kind    

Het klinkt als een kraaiengeluid 

 Van gevallen vogels, oh zo luid  

Een lach op het schoolplein doorbreekt dan de pijn  

Een echo of twee; wat is lente toch fijn 

 

Paula Lina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


