
Jeruzalem 

 

Jeruzalem  

zal voor de Islam  

bezwijken 

De moslims 

Voor armen 

En rijken 

Mohammed bad 

Ik heb lief 

Vergeet 

Vergeef 

Je liefdes 

Niet? 

De rozen 

Zullen uit de knop  

Ontpoppen 

Zoals limonade 

Doppen 

De kinders  

Op de pleinen 

Spelen 

En mensen 

Hun moskeeën  

Delen 

Heb lief 

En houd in gedachtenis 

Dat Allah 

Onze vrede is 

            Lieuwe van den Broek 



 


