In stille verwondering: Uniek

We zijn allemaal uniek

Dat is toch best bijzonder

De een is meer volgzaam; de ander uit zo nu en dan kritiek

Weer een ander ligt niet te pitten en laat zich niet op de kop zitten
Toch is er een verband onderling

Een collectief bewustzijn

Als een soort van samenhang

Een zich steeds wijder verspreidende kring

Ik kan mij daar nog altijd over verwonderen
En het blijft mij verbazen

Hoe de werking is van het geheel

En wat er onderling zoal wordt uitgezonden
Mooie woorden

Een liefdevol gebaar

Maar soms ook wat ruis die dan de rust zou verstoren

Wanneer de stilte zou worden toegelaten

In alle stilte en met de nodige verwondering

Met oprechte aandacht voor elkaar

En we van daaruit echt met elkaar zouden blijven praten
Dan zijn we samen tot iets moois in staat

In liefdevolle harmonie; er daadwerkelijk zijn voor de ander
In samenwerking met elkander zonder ruis of vooroordeel

De dialoog aangaan met elkaar; daarvoor is het nooit te laat en dient het grotere geheel
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