Geluk

Ik staar dankbaar voor me uit

En zie mijn hartslag kloppen in mijn ogen
In een zachte zonnestraal

Dansen lichtvoetig drie muggen
Een lijster hiphopt over het gras

De worm in zijn snavel zwiert op de maat mee
Twee tortels

Tortelen er lustig op los
Het winterkoninkje in de meidoorn

Is de koning te rijk.
Net als ik.

Ik kijk naar buiten

En zie naar binnen
Ik ben wie

Ik ben
Niet meer wie ik was

Alles is anders hetzelfde.

Ik staar in twee stralende, grijze ogen
De blik tussen ons zegt woordloos alles
Begrijpen elkaar
In stille verwondering
Zien verleden, heden,
Toekomst -
Voorlopig wel
Twee levens, donker en licht, verstrengeld in
Twee paar warme handen.
Ik lach, zielsgelukkig.
Net als hij.

Carolina



