
Geloof 

 

Verbijsterd door de schoonheid 
Waarvan alom omringt te zijn 
De sterren aan de hemel 
De bomen zo solide met wortels in de grond  
De zon die aan het opkomen is  
Na een donker nacht 
Licht het moeder aarde op 
De vogeltjes beginnen fluitend aan hun dag  
Ik open de gordijnen 
Dankbaar gezegend met veel liefde  
Voor alles om mij heen, komt de 
Geur van verse koffie komt mij tegemoet 
Een arm die slaat om mij heen 
Kijkend naar elkaar 
Rolt er een traan  
Over mijn wang 
Het leven is goed  

 

 

Adelheid Sanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


