
Gehaten 

 

Door iedereen gehaten  

door iedereen verlaten  

zit ik hier alleen tegen mijzelf te praten.  

Geen bloem of naam op mijn graf,  

niet herinnert worden is mijn straf 

 

Guido Klein 

 

 

 

 

 

 

 


