
De Sahara 

 

 

Ik verwonder mij over de parfum die zij droeg 

 

Het overheerst zelfs kamelen 

 

Vormde een ‘Oosterse’ bruid, behangen met juwelen 

 

Het zwoele zilte zand, de regen die uit de lucht blaast! 

 

Een barbier die onstuimig kust en uit de fata morgana raast 

 

Hij opende de weg naar allerlei deuren 

 

Immense leguanen met prachtige kleuren 

 

Hagedissen die hun staart af laten vloeien 

 

Cactussen die daar optimaal weelderig bloeien 

 

Gebied de te ondervinden in wat je dan ziet 

 

De Sahara voor velen een Amoureus gebied ! 

 

 

 

Deborah Beem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


