
De Korenbloem 

 

 

de bezorgde oncoloog vraagt of ik begrijp wat hij zegt  

mijn hoofd knikt – ja –  

mensen haasten zich naar binnen of naar buiten  

het leven op zich gaat door  

een kleuter botst tegen me aan  

zijn ogen zien enkel superman op de nieuwe blauwe ballon  

ik wil zijn geluk bevestigen maar kan geen glimlach vinden  

mijn gevoel zit in een labyrinth  

stap na stap op weg naar huis besluit ik thuis niets te vertellen  

hoef dan niemand te troosten  

 

één enkele korenbloem in het gras  

ik fluister: wat ben jij een mooi bloempje  

diep ontroerd komen eindelijk de tranen 

 

 

Gonny Smeulders - Veltman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


