Boegbeeld

Midden in de nacht

Wordt enkel gezwegen

Des daags teveel gezegd

Leek het dat woorden wegen

Zwijgzaam zie ik de maan half staan

De poolster vlieger en de draak

Eeuwig zijn in ruimte en de tijd

Als boegbeeld voor leven als tot de eindigheid

Des daags wanneer het zonlicht schittert

Over het glitterende water van de gracht,
Omringt met bomen die wuiven in de wind
Een boot vaart door en heeft het anker gelicht

En het is waar wat in mij verscheen aan dromen
En wat men mij had voorgezegd

Het kind zijn eenmaal afgelegd,

Gebleven is louter verwondering.
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