
Blijven zoeken 

 

Blijheid en vooral vrijheid 

Waar vindt ik dat nog in mijn leven, 

Ik wil daar wel naar streven 

Blijven zoeken in mijn leven 

 

Wakker worden met een doel 

Zoeken naar een blij gevoel 

Komt niet zomaar , zit diep van binnen 

" het voelen "om te beginnen 

 

Ik weet dat het er is 

In mijn hart, oh wat een gemis 

Het gaat weer komen , geloof mij maar 

Ik weet het, het zit daar . 

 

Anneke de Bruijn 

 


